EEN ADEMBENEMENDE
REIS MET EIGEN CAMPER
DOOR CENTRAAL AZIE!
EEN REIS VAN 96 DAGEN
DOOR 9 LANDEN.
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q sfahan

Als wij de stad Isfahan naderen moeten wij eerst door een groot industriegebied met
staalfabrieken. Eenmaal daar doorheen komen wij op 1575 meter hoogte in een oase terecht,
waar de oriéntaalse stad met zijn paleizen en felgekleurde koepels en schitterende tuinen en
parken verscholen ligt.

Een stad als een uitgedijd park. Het vele groen is mogelijk door de Zayandeh Rud, een rivier
die vanuit het Zagrosgebergte dwars door de stad loopt, maar in de zomer meestal droogvalt.

Isfahan is een heel groene stad. Er is gigantisch veel water nodig om in deze woestijnstad
bomen en struiken te laten groeien. Het is opvallend hoeveel water er verspild wordt doordat
slangen stuk zijn of op plaatsen liggen waar het niet nodig is. Alsof mensen de slangen niet
repareren en vergeten de kraan dicht te draaien terwijl er zo'n watergebrek is.

Met enige moeite komen wij door het drukke verkeer en via éénrichtingswegen op onze
parkeerplaats bij een hotel in het centrum. Daar wacht ons een verrassing! Hans lokt ons met
een smoesje zijn wagen in en ... daar zitten onze vrienden Gerard en Betty!! We zijn stomver-
baasd en zeer verrast door hun komst, temeer daar zij ons in de waan hadden gelaten ver
voor ons uit in Iran te zijn. Hans, Nancy, Gerard en Betty hebben veel plezier beleefd aan het
organiseren van deze surprise.

Met de anderen trekken wij de stad in. De meeste bezienswaardigheden liggen rondom het
centrale Imam plein gegroepeerd, waardoor alle historische gebouwen te voet bereikbaar
zijn. Vanaf het koninklijk paleis Ali Qapu (1600) hebben we goed zicht over het Imam plein en
met name op de mooie koepel van de Lotfallah moskee.

In de bovenste verdieping van het paleis is de prachtig gedecoreerde muziekzaal gevestigd. »
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Landschap tussen Erzurum en Macku Iranees bij de Vrijdagmoskee

Verder is de troonzaal met zijn mooie fresco’s door in deze inspirerende omgeving.

het bezoeken waard. Als we afscheid hebben genomen van Betty en Gerard die in rap tempo doorgaan richting huis,
Opvallend is dat in veel paleizen en huizen de bezoeken wij paleis Sotun met zijn parken en bewateringsystemen. Daarna gaan we weer naar
deuren voorzien zijn van twee verschillende de Armeense wijk Jolfa en bezoeken de Vank kathedraal. Even iets anders dan de vele moskeeén,
kloppers, één voor de vrouwen en één voor maar minder imposant. Dit in tegenstelling tot het er tegenover liggende museumn waar indruk-
de mannen. Daardoor liep je niet het gevaar wekkende foto's, brieven, boeken en documenten liggen over de Armeense genocide in 1915 door
als vrouw de deur voor een man te openen en de Turken.

omgekeerd. Aan het einde van de dag nog even de bazaar over orm nog enige souvenirs te scoren. Bij een

De tegenover het paleis gelegen Lotfallah antiekwinkel zie ik een prachtige spiegel met beschilderde miniatuurtjes op de luikjes. Uiteinde-
moskee met zijn fel blauw en geel betegelde lijk besluit ik het niet te kopen. Later is Marijke teruggegaan en heeft het als verjaardagscadeau
muren en koepel is een combinatie van voor mij gekocht!

verfijning en harmonie. Ongelooflijk wat een
schoonheid. Geruime tijd brengen wij

i = ,

Len re1s om nooit meer te vergeten en een aanrader voor iedere camperraar.
L -

Venster in Moskee Bazaar in Tabriz
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Teheran

Op naar Teheran, nog een kleine
200 km. Het verkeer is hectisch
en druk. Onze overnachtingsplek
is aan de noordkant van de stad.
Marijke navigeert en ik probeer
me zonder schade in de weinig
opengevallen plekjes te wrin-
gen om door te kunnen rijden.
Tevreden kijken wij elkaar aan,
het gaat bijzonder goed. Totdat
wij de verkeerde afslag nemen ...
en onverwacht bij een zeer grote
supermarkt uitkomen. Heerlijke
toevalligheid! Met verse vis, vele
lamskoteletten, alcoholvrij bier
en zoetigheden begeven wij ons
weer naar de auto. Nu nog door-
krijgen waar we precies zitten.
Met een beetje geluk en de navi-
gatiekunst van Marijke komen
wij weer op de goede route.

Via een steile weg rijden we naar
de overnachtingsplaats. Vanuit
de zijspiegel zie ik zwarte rook-
pluimen uit de uitlaat komen, de
slechte diesel laat zich gelden.
Terwijl wij op de parkeerplaats
met Hans ons niet meer sluitende
dakraam met spanband vast zet-
ten, zijn enkele anderen met de taxi naar Teheran vertrokken voor een
bezoek aan het nationaal museum. De overblijvers genieten samen van
de heerlijke lamskoteletten.

Naar de Kaspische Zee

Nadat wij vanwege de verjaardag van Gerard samen koffie hebben
gedronken, beginnen we aan onze tocht naar de Kaspische Zee. Wij

zijn niet de enigen op de prachtige groene bergweg. Het is vandaag
Offerfeest (moslims gedenken dat Abraham op bevel van God zijn enige
zoon offerde), de moslims hebben dan drie vrije dagen. Overal staan
auto’s aan de kant van de weg met daar tussen en naast tapijtjes vol
etende mensen.

De kleine driehonderd kilometer naar het nationale park Gisum voert
langs een van de weinige slechte wegen in Iran. Wij rijden kilometers
door het nationale park vol met kamperende mensen voordat wij aan
de kust komen. Afgezonderd van de drukte zien wij een prachtig af-
gezet stukje schoon strand met alleen een paar zwemmende mannen.
Fantastisch plekje voor onze camper. Als wij de auto willen installeren
komt een jongen verschrikt aangelopen die ons duidelijk maakt dat dit
strand alleen voor mannen is en dat wij onder geen beding daar mogen
staan.
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Wij verkassen naar het
drukke gedeelte en hebben
een mooi plekje aan zee, mid-
den tussen de kamperende
Iraniérs die ons weer van al-
les komen brengen, lever aan
een spies, vijgen, meloenen;
alles wordt gedeeld.

Tabriz

Omdat wij vanavond in
Tabriz willen zijn en drie-
honderd kilometer bergweg
moeten rijden, stappen wij
om acht uur in de camper. De
secundaire weg door het bin-
nenland is steil maar schitte-
rend. In zeer korte tijd stijgen
wij van zeeniveau naar 1000
meter en later naar het hoog-
ste punt op 2350 m. Prachtige
rotsformaties in groene, rode,
grijze en bruine tinten omge-
ven de weg aan weerszijden.
In het bergdorp Khalhal

doen we een paar inkopen

en drinken koffie met gebak.
De jongen van de bakker
glundert als Marijke bij hemn
gebak komt kopen. Hij kijkt
rond of iedereen wel in de gaten heeft dat hij een toerist bedient, het is

Takbriz de ouste bazaar van het Midden-QOuosten

ontwapenend om te zien. Wij worden vriendelijk en met belangstelling
bekeken, toeristen komen hier nauwelijks. Ons bosje koriander mogen
we gratis meenemen.

Als wij Tabriz aankomen is de temperatuur gedaald tot 24 graden.

Het voelt voor ons koud aan. Wij overnachten in een park, vlak bij een
moskee met toiletten. Met een taxi laten wij ons naar het centrum van
Tabriz brengen. Tabriz groeide in de achtste eeuw na Christus uit tot
een belangrijk knooppunt aan de zijderoute richting Trabzon aan de
Zwarte Zee. Tabriz is vooral bekend door zijn beroemde geknoopte
tapijten.

De bazaar in Tabriz is één van de oudste en grootste bazaars van het
Midden-Oosten. De oppervlakte van de bazaar is drie vierkante kilome-
ter en daardoor in [ran de grootste. Er zijn ongelooflijk veel winkeltjes
met gouden sieraden. Wij zien een schitterende armband van goud en
zilver. Binnen vragen wij naar de prijs: 1500 euro! Al het zilver blijkt
witgoud te zijn. Er wordt gretig gekocht, maar niet door ons.

Het enige in Tabriz dat wij niet willen missen is de wereldberoemde
Blauwe moskee, zogenoemd naar de heldere kobaltblauwe kleuren van
de koepel. Het is er fantastisch mooi. »

GAMPBER. | 67



f

&

.

7\

| Bijzondere route

Ishak Pasha Paleis
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in het landschap nopen tot meditatie.

Richting grens

Vanuit Tabriz rijden wij vandaag richting
Turkse grens. De korte tocht brengt ons naar
een afgelegen Armeens klooster in Qara
Kelisa. Volgens de overlevering werd de kerk
in 68 na Christus gebouwd op de resten van
een heidense tempel. Het oudste gedeelte van
het klooster van Sint Thaddeus dateert uit de
zevende eeuw na Christus. De uit zwart-witte
stenen opgebouwde kerk stamt uit de tiende
eeuw. Aan de zwarte stenen dankt de kerk
haar bijnaam van Zwarte kerk. De apostel
Thaddeus zou hier begraven zijn. De kerk is in
1319 getroffen door een aardbeving en in 1329
weer opgebouwd. Het is een juweeltje van
Perzische en Byzantijnse kunst. De reliéfs aan
de buitenkant van de kerk tonen scenes uit de
kerkgeschiedenis, en dier- en bloemmotieven.
Het is een bijzondere plek: de stilte, (wij zijn
de bijna de enige bezoekers), de prachtige
verfijnde reliéfs en de ligging in het landschap
nopen tot meditatie. We genieten van het
avondlicht met zicht op het klooster.

Begeleid door prachtig warm ochtendlicht be-

68 | GAMESR.

ginnen wij aan onze laatste dag in Iran.
Als cadeautje zien wij de berg Ararat in
de verte liggen. De besneeuwde bergtop
van deze 5137 m hoge berg is goed
zichtbaar. Het verhaal gaat dat Noach
met zijn schip op deze berg is gestrand.
Rond half tien arriveren wij aan de grens
met Turkije. Onze tocht door een schitte-
rend Iran is ten einde.

Turkife

Binnen het uur zijn wij Iran uit. Turkije in
geeft meer problemen. Er is een opstop-
ping van auto’s voor de Turkse grens. Als
wij na een uur eindelijk aan de beurt zijn,
wordt de post anderhalf uur gesloten
omdat er geluncht moet worden.... Na de
pauze gaat de afwikkeling van documen-
ten snel. Vijftien minuten later staan wij
op Turkse bodem en kunnen hoofddoeken,
flodderbroeken en heuplange blouses de
koffer in. Wel een bevrijding, maar we
hopen ze nog eens te mogen dragen en

zo Iran opnieuw te kunnen
bezoeken!

Bij het plaatsje Ishak ligt
hoog tegen de bergwand

het Pasha paleis. Op de
parkeerplaats bij het paleis
brengen wij de nacht door.
We moeten wennen aan de
kou en de snijdende wind.

De tropische temperatu-

ren bevallen ons beter. Wij
nemen afscheid van Iris die
morgen in alle vroegte aan
haar reis naar Miinchen
begint. Met haar zijn wij
tijdens de reis veel opgetrok-
ken en wij zullen dat contact
zeker missen. Vroeg in de
morgen zwaaien wij haar
uit. Daarna ontbijten wij op
deze mooie plek met schit-
terend uitzicht. Het is stil, de
weinige toeristen komen pas
later op de dag.

De bouw van het schitterende paleis is gestart
in 1685 en in de 18de eeuw voltooid. Het is een
van de mooiste voorbeelden van de
Ottomaanse architectuur. Alle haremvrou-
wen hadden eigen kamers met open haard

Moskee Old Beyazit in Dogubeyazit




en er waren gezamenlijke baden.
De ontvangstzalen en andere
verschillende ruimtes zijn rijkelijk
voorzien van verfijnde decoraties.
Wij ontmoeten Adam, een Koer-
dische Turk, die in de zomer-
maanden in zijn geboorteplaats
te vinden is om zijn studiegeld bij
elkaar te sprokkelen. Hij spreekt
uitstekend Engels en is regelma-
tig bij onze camper te vinden. Hij
is niet getrouwd omdat hij geen
geld heeft voor de enorme bruids-
schat die aan de ouders van

de bruid betaald moet worden.
Het valt ons op hoe bepalend de
tradities zijn. Adam verwacht
niet dat dit in de toekomst anders
zal worden.

Erzurum

Wij rijden naar het 260 km ver-
derop gelegen gezellige plaatsje
Erzurum dat we uitgebreid bezoeken en door
een heuse winkelpromenade lopen. Vlees en
wijn kunnen wij onderweg niet scoren, wel
grote bossen koriander. Limoenen, wijn en
koriander worden onderling uitgewisseld.
Onderweg naar het Stimela klooster proberen
wij opnieuw vlees en wijn te scoren. Zonder
succes. De kronkelende weg naar het klooster
verdwijnt in de mist en de regen. Eenmaal

Oude Armeense begraafplaats

op de parkeerplaats blijken wij niet bij het
klooster te kunnen komen. Dan maar terug
naar Macka waar wij bij een camping kunnen
overnachten en eten! De forellenkwekerij
annex camping heeft een uitstekende keuken
en schenkt heerlijke wijn. Met de hele groep
genieten wij hiervan.

In Trabzon bezoeken wij de Hagia Sofia,

een kerk met prachtige muurschilderingen.
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Farsi

Helaas is de kerk nu als moskee in gebruik en
zijn alle fresco's door witte lappen afgedekt,
behalve in het voorportaal. Jammer dat
Erdogan op deze manier gebruikt maakt van
zijn invloed. Rond half 6 arriveren wij op een
camping gelegen aan de hoofdweg met zicht
op zee en strand. Wij borrelen met Hans en
Nancy en genieten van onze verse forel.

Amasya

Wij vervol'g.en onze kustweg richting Amasya.
Als vanzelf wennen wij aan de goede wegen
en infrastructuur in Turkije en ook aan het
redelijk gedisciplineerd verkeersgedrag van
de Turken. Dit in tegenstelling tot de Stan-
landen die achter ons liggen. Onze beleving
komend vanuit Europa naar Turkije was
anders. Waarneming wordt dus klaarblijkelijk
gevoed door voorafgaande ervaringen en is
zeer relatief.

Wij zetten onze bus midden in het centrum
van Amasya op een parkeerplaats aan het
water. Het blijkt een prima plek voor de ko-
mende twee nachten. Met een taxi bezoeken
wij de burcht op de heuvel en bekijken de in de
rotswanden uitgehouwen graven. Overdag is
het een mooie stad met oude huizen aan het
water, de burcht op de berg en standbeelden
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Lever aan een spies, vijgen,

meloenen; alles wordt gedeeld.

van Ataturk.'s Avonds verandert de stad in
onze ogen in een grote ‘lichtbende’. Alles is
verlicht in een bonte verzameling kleuren die
elkaar in snel tempo afwisselen. Je ziet door
de bomen het bos niet meer, laat staan de
oude huizen. Wij vinden het vreselijk. Maar
waarschijnlijk vinden de Turken het mooi.

In dit gedeelte van Turkije is de invloed van
Erdogan duidelijk zichtbaar. Het is verboden
alcohol te schenken en in restaurants is geen
bier te verkrijgen. Alles is drooggelegd. Zelfs
alcoholvrij bier is hier niet te vinden. Men kent
het zelfs niet. Het verbaast ons nu nog meer
dat dit in Iran wel geschonken werd.

In Iran kwamen wij geen schreeuwende imans
tegen. In Turkije worden de gebeden met

Camperreis Iran
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enorm volume de ruimte in gegooid en
is het een kakofonie van klanken. Ook
dit went weer.
Vandaag staat Hattussa, de hoofdstad van
het het koninkrijk der Hettieten op het pro-
gramma. Het ligt vlakbij het stadje Bogazkale.
De opgravingen zijn pas in 1906 begonnen
en zijn nog steeds bezig. De stad beleefde zijn
bloeitijd rond 2000 voor Christus. Omdat het
terrein erg groot is mag je met je auto de
diverse opgravingen bezoeken. Er zijn nau-
welijks mensen. Het binnenste gedeelte van
de opgraving bevat een citadel, regeringsge-
bouwen en temnpels en is afgeschermd van
het buitenste gedeelte door grote muren met
poorten, gedecoreerd met leeuwen, sfinxen en
krijgers. In het buitenste gedeelte bevinden
zich de begraafplaatsen. Bijzonder om in alle
rust op deze plek rond te lopen.
Vlakbij de opgraving ligt een mooie camping.
Onze campers kunnen
hier prima staan. En
ons wasje en dat van
de anderen zorgt voor
volle waslijnen.

Cappadocié
Door een glooiend land-
schap rijden wij naar
camping Kaya bij Or-
tatisar. De mooiste en
duurste camping van
Cappadocié. Ook al ooit
door ons bezocht op
onze reis naar Syrié en
Jordanié. En zowaar de
campingbaas herkent
ons nog!

Wij brengen de dag
rommelend door. Hans
maakt een stekkertje
voor onze Garmin. Met
Carla en Tom drinken
wij een glas wijn voor
de lunch. En rond half
zes vertrekken we voor
het afscheidsdiner

bij een restaurant in
Ortalisar. Wij wor-

den opgehaald door

de eigenaar van het
restaurant. Buiten is
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Avatolla Ali Khamenei en Ruhollah Khomeini

het koud maar in het restaurant brandt de
houtkachel en hebben wij nog net voor de
avond valt een prachtig uitzicht op dein de
rotsen uitgehouwen woningen. Het diner is
voortreffelijk: diverse Turkse voorgerechten
en daarna een combinatie van lamsnek en
-poot. Dit alles met een voortreffelijke wijn,
met name de rode. Over en weer worden er
dankwoorden uitgesproken. De meer dan
voortreffelijke begeleiding van Hans en Nancy
worden genoemd. Hun altijd goede humeur,
een grenzeloze bereidheid om te helpen daar
waar nodig, hun professionele aanpak, en hun
gave om de meest mooie overnachtingsplaat-
sen te vinden. En dat ze gewoon leuke mensen
zijn om mee te reizen, daar kunnen zij ook
niets aan doen.

Na een zeer genoeglijke avond worden wij
Wweer naar onze campers teruggebracht. En
dan is onze gezamenlijke reis ten einde...

Tot slot

We kijken terug op een schitterende reis met
vele hoogtepunten. Een boeiende afwisse-
ling tussen natuur en cultuur, bijzondere
ontmoetingen met de lokale bevolking en dit
alles onder de inspirerende, deskundige en
humorvolle begeleiding van Hans en Nancy.
En niet te vergeten de groep medereizigers
die voor dynamiek, afwisseling en gezelligheid
zorgden.

Het zal even duren voordat al deze indrukken
geland en verwerkt zijn, de te maken fotoboe-
ken zullen ons hierbij helpen.

Een reis om nooit meer te vergeten en een
aanrader voor iedere camperraar!

Nardi Vaanholt en Marijke Hellema
www.womenonwheels.nl
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ROUTE EN AFSTAND

De afstand van Vilnius tot Géreme
bedraagt ongeveer 17.000 km. De route
loopt door negen landen. Afhankelijk van
politieke of extreme weersomstandighe-
den kunnen zowel het aantal te bezoe-
ken landen alsook de aantal kilometers
wijzigen.

VOERTUIG

Een reis door Centraal Azié kan met bijna
alle type campers worden gereden. De
camper moet natuurlijk in topconditie
verkeren. Rijden op diesel is een must,
goede vering en schokbrekers bieden veel
voordelen, zo ook een behoorlijke bodemn

vrijheid. Het is noodzakelijk dat men voor
meerdere dagen voor wat betreft eten,
sanitair, water en stroom zelfvoorzienend
kan zijn.

WEGEN

Het merendeel van de wegen op onze
route is geasfalteerd. Slechts minder

dan 3% van deze reis rijden we over niet
geasfalteerde wegen. Vaak zijn de wegen
te vergelijken met die van ons in Europa,
soms zelfs beter. Het asfalt in deze landen
heeft vaak veel te lijden door de hoge
temperaturen in de zomer en door de
extreme winterse omstandigheden.

EXPEDITION

OVERNACHTEN

In Centraal Azié zijn nauwelijks cam-
pings. We staan op veilige overnachtings-
plekken en dit zoveel mogelijk in de vrije
natuur. Indien niet mogelijk bij hotels,
kerken, gebedshuizen, sportcomplexen

of gewoon op een parkeerplaats of iets
dergelijks.

REISORGANISTATIE

De Qude Zijderoute is een ‘Individueel
Begeleide Avontuurlijke Overland Cam-
perreis'© van Expedtion Far East die u
met uw camper kunt maken. Camperrei-
zen voor wie NIET in een groep

wil reizen.

% FAR EAST

DISCOVER ASIA OVERLAND

camperreizen voor wie NIET in een groep wil reizen©

CENTRAALAZIE
kazachstan TURKIUE

OEZBEKISTAN

TIBET kirgizié IRAN wit-Rusland CHINA MAROKKO

WWW.EXPEDITIONFAREAST COM

rusland GEORGIE TURKMENISTAN
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